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WAT BETEKENT

CULTUURVOOR JOU?

ALS HET ER NIET ZOU ZLJN,
WAT MIS JE DAN?

In gesprek met 64 wandelaars over muziek, dans,
theater, beelden, schilderijen, architectuur,
vormgeving, literatuur, film, nieuwe media,
evenementen, erfgoed, zoals de verhalen

die mensen vertellen over Bussum, Naarden,
Muiden en Muiderberg, tijdens de

Cultuur Drieweekse van 5 t/m 25 april 2021




TOT 25 JAAR

- Muziek de hele dag luisteren. Vrolijkt je op. Leven zou saai zijn zonder cultuur. Maakt het grauw.

- Ontspanning en plezier.

Uitjes naar musea,

filmhuizen en bios.
Die mis ik nu.
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25TOT 55 JAAR

Absoluut verwondering verbazing nieuwsgierigheid, die
je niet haalt uit dagelijkse beslommeringen. Geeft energie

en inspiratie om weer wat op te pakken. Je krijgt andere

gesprekken; je bespreekt dingen waaraan je niet dacht voordat
je er binnenstapte.

Gezelligheid, binnen en buiten de vereniging. Het gaat om
het sociale aspect eromheen, ontspanning, sociale contacten
opdoen.

Onderdeel van wie wij zijn met elkaar. Wat is cultuur?
Verschillend voor iedereen voor hij/zij van houdt, maar het
maakt wel tot wat we zijn. Verschraling van landschap als het
er niet zou zijn.

Alles, het is mijn leven. Mijn

inkomsten, mijn hobby.
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Ik kan me geen wereld zonder cultuur voorstellen, dat zou saai
en sober zijn.

Ik haal veel inspiratie uit cultuur, ik leer van cultuur!

Naar musea kunnen gaan, concerten, en dat er buiten iets
georganiseerd wordt. Dat mis ik nu heel erg.

Alles! Prikkelt je fantasie. Je wordt wakker, inspirerend. Nodig. Je

moet verrast worden. Ook applaus mis je. Je mist de 3e dimensie.

Met z'n allen luisteren. Als je erin zit, veel beter dan voor de
beeldbuis. Erdoor opgezogen worden. Er is behoefte aan.
Cultuur geeft de mogelijkheid om je te verdiepen en onder te
dompelen in kunst, geschiedenis en muziek. Het maakt het
leven van de mensen completer. Het onderscheidt ons van
dieren.
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25TOT 55 JAAR

Verrijking, aanvulling op het dagelijks leven. Ontspanning,
manier om andere mensen te ontmoeten. Je neemt er iets van
mee.

Reden om erop uit te gaan, dingen ontdekken. Cultuur in
steden, kerken etc. musea, Spant. Als dat niet meer kan dan mis
ik het uitgaan, vermaakt worden, leren en beleving. Even in een
andere wereld stappen.

Cultuur maakt het leven mooier en interessanter. Het is een
uitingsvorm, het is afleiding, anders dan een scherm, heeft te
maken met je achtergrond als persoon en maatschappelijk. Het
zet je aan tot denken. Op een andere manier naar zaken kijken,
vanuit een ander perspectief. Het houdt je een spiegel voor, dat
zou je missen. En de gezelligheid, want je deelt het vaak met
andere mensen.
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De schoonheid van het leven.

Contact met anderen, uit huis gaan, ontmoeten, ontspannen.
Verschillende mensen samen met een gemeenschappelijke
deler. Bij ellende (zoals nu coronal) is cultuur een bron om door
te gaan. Cultuur is bijna net zo belangrijk als eten en drinken.
Een stuk diversiteit, vrijheid, het kennis maken met iets buiten
je eigen bubbel. Het krijgen van nieuwe inzichten zonder dat je
ervoor hoeft te ‘studeren’. De energie die vrijkomt bij het maken
van kunst.

Samenzijn. Het wij-gevoel.

De inspiratie die je mist.
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25TOT 55 JAAR

Cultuur is voor mij iets waarin allerlei (vernieuwende)
gedachten en gevoelens worden vorm gegeven. Onzichtbare
dingen worden zichtbaar, onzegbare dingen krijgen woorden.
Kunst is dus belangrijk om een diepere laag te geven aan mijn
eigen leven, ervaringen en gedachten en om het leven op z'n
‘breedst’ te kunnen ervaren. Als cultuur er niet zou zijn, zou je
veel levenservaringen nergens terugzien, dat zou denk ik leiden
tot veel gevoelens van eenzaamheid, want kunst is ook vaak
(h)erkenning van eigen ervaringen en gevoelens. Kunst geeft
bovendien de mogelijkheid kennis te maken met ‘de ander’ en
zijn belevingswereld, achtergrond en denkbeelden. Het heeft in
die zin ook een verbindende functie. Als nieuwsgierig mens vind
ik dat heel belangrijk.

Cultuur maakt deel uit van

mijn leven, verrijkt het.

Cultuur is iets wat wij vooral buiten de deur zoeken. Cultuur is
voor ons belangrijk, zeker ook als onderdeel van de opvoeding.
Vroeger deden wij met de kinderen veel stedentripjes in
Nederland om de kinderen kunst en cultuur in andere steden te
laten zien. Dat vinden wij belangrijk.

Als er geen cultuur zou zijn, dan denk ik dat ik alleen het uitgaan

mis. Dat merk ik vooral in coronatijd. Ergens heen gaan, de
beleving, het uitje is belangrijk.
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55 JAAREN OUDER

. Belangrijk voor leven. Toneel, klassieke muziek, opera’s, luisteren Stuk verdieping. Geschiedenis. Herkomst. Dingen plaatsen,

naar muziek. vrijdenken, genieten. Leidt tot filosoferen. Rust gevend.
. Genieten, afleiding, meerwaarde, anders zou ik overlijden Inspirerend.
(beetje overdreven) op een andere manier genieten. Al bij het - Ontspanning, leermoment.
buitenlopen. - Geeft verdieping, anders wordt het vliak. Link naar verleden,
- Kennisverbreding, ontspanning, genieten. waardoor je ook het heden beter begrijpt. Kunst leert je kijken.
. |k zie cultuur vooral in oude en historische zaken, ik zie dat als Daagt je uit nieuwe dingen te ontdekken, te ontmoeten. Je gaat
waardevol dus zou dat zeker missen als het er niet was. naarmate je ouder wordt anders kijken. Haalt je uit je dagelijkse
. Verleden, ontwikkelingen, creativiteit. ritme. Het verrast.
 Rijkdom. JJ‘ . Is een uitdaging. Kennisverbreding en interesseverbreding.
« Mijn fantasie op hol. Grenzen verleggen. Buiten kaders denken. Zonder cultuur kun
S je dat niet meer. Dan mis je zuurstof als het er niet is. Zonder

cultuur wordt je geest arm.

* Deel van je leven. Voorkomt leegte, zorgt voor
ontspanning, afleiding, bezigheid.

Geeft invulling van je leven.
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55 JAAREN OUDER

Heel belangrijk: weerspiegeling van de maatschappij.

Cultuur is een essentieel onderdeel van de samenleving. Om
elkaar te begrijpen, dat kun je doen door een kijkje te nemen in
elkaars cultuur. Ook kennisnemen en uitwisselen van cultuur
buiten Nederland is belangrijk omdat we in een multiculturele
samenleving wonen. Als het er niet zou zijn dan wordt het erg saai.
Hetisoverigensal gauw cultuur, etenis ook cultuur! Ookde manier
van eten is bv cultureel bepaald.

Cultuur (vooral op straat) betekent voor mij leven. Een stad,
dorp of straat leeft op als er cultuur aanwezig is en dat kan

op allerlei manieren: oude gebouwen, parken maar ook
bijvoorbeeld door muziek op straat of theater. Dat is iets wat ik
zou missen als dat er niet zou zijn en naar mijn mening mag dat
er zelfs veel meer zijn!

Ademen. Noodzakelijk.

Deze periode is vreselijk.

Als het er niet zou zijn zouden veel initiatieven stoppen. Mensen

die een hobby willen uitoefenen en zich willen ontplooien
stop je dan. Carnaval is heerlijke uitlaatklep. Tevens gezellig.
Met anderen die dezelfde interesse hebben. Bijdragen aan
maatschappelijk belang. Carnaval heeft positieve kant van
verbintenis. We willen iets structureel verbeteren. Er zijn

jeugdraad van elf en dansmariekes. Jongeren groeien zo door

binnen onze vereniging. Wij bieden jeugd afleiding en plezier.

Veereniging heeft 600 leden, meerderheid is jeugd. Oudere
generatie leert aan jongere generatie.
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55 JAAREN OUDER

5 jaar in het buitenland geweest en gemis aan cultuur om bijv.
naar filmhuis te gaan was ook reden om terug te gaan naar
Nederland. Architectuur en schilderijen zou ik erg missen.

Als je aan muziek doet, verrijkt dat je leven. Het geeft zoveel
plezier. En als je meer weet over de plek waar je woont, dan
wordt alles veel leuker. Het hele Gooi is cultuur.

Cultuur is van levensbelang. Het verenigingsleven is belangrijk
als het gaat om de sociale aspecten en elkaar tot steun zijn. ‘Als

jij al blij wordt van muziek als je ernaar luistert, kun je nagaan

hoe het is als je zelf speelt en het klinkt goed. Dat kan je gewoon
niet uitleggen.

Vermaak, iets beleven, reservebatterij weer

opladen. Cultuur geeft verbroedering,

saamhorigheid, iets van WIJ.
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Cultuur prikkelt, laat ontdekken, geeft een andere blik en
inspireert. Zonder cultuur is alles saaier, minder vrolijk.
Cultuur is iets wat je samen maakt, niet alleen iets dat je
consumeert.

Ontspanning, verdieping en het ontdekken van achterliggende
verhalen. Bijv. over architectuur.

Veel. Ik mis het nu al vanwege corona. Heel erg dat je nergens
naar toe kan.

Heel veel. Er valt een groot deel van mijn leven weg als het er
niet zou zijn.

Kunst geeft kleur aan het leven.

A waly of life, zuurstof voor het leven.

Onmisbaar in het leven. Verrijkt en verrast. Na een
cultuurervaring voel je je weer opgeladen.
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Cultuur is het aanscherpen van de geest.

55 .’AAR EN OU DER Is visueel interessant.

- Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Nu door Corona is het ook al
een drama dat je nergens heen kunt. Het is zo belangrijk omdat

het mijn geest wakker houdt en prikkelt: het toont nieuwe . Als het er niet is, wordt het heel saai. Heel belangrijk. Geen leven
wegen, ontroert, laat je kennis maken met andere denkwijzen en voor te stellen zonder. Brengt mensen bij elkaar. Gezelligheid en
culturen. Helpt dus bij mijn eigen ontwikkeling. sociale aspect. Je leert nieuwe mensen kennen. Alle rangen en
 Cultuur voedt mij, als het mij aanspreekt dan raakt het mij. Ik standen.
bespreek het met anderen, ik houd van schoonheid, kijken. - Een essentieel onderdeel van het leven, van feedback krijgen.
 Cultuur betekent voor mij heel veel. Andere culturen vind ik Kijken hoe andere mensen tegen het leven/actualiteiten
fascinerend. Nieuwe culturen, vermenging van culturen en aankijken en hoe dat vorm wordt gegeven. Het brengt
culturele diversiteit mag wat mij betreft nog meer zichtbaar verdieping, omdat je dan toch buiten je eigen bubbel komt. Als
worden. het er niet zou zijn dan zou het een gemis zijn voor de vreugde
.« Heel belangrijke weerspiegeling van de maatschappij. van het leven. Het brengt vernieuwende inzichten en geeft
- Mensen bij elkaar houden en verder denken dan alleen de creativiteit.
boodschappen. Dat zou het een verarming zijn, sociaal gezien. - Een andere dimensie in het leven.
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