Geachte raadsleden,

Vorige week ontving ik het bericht van de Griffie of ik nog een aanvulling had en wilde spreken.
Een aanvulling heb ik wel, omdat ik de samenvatting van mijn brief niet geheel correct vind.

Ik ben uitgenodigd voor de Klankbordgroep waarover in de stukken wordt gesproken.

De reden om plaats te nemen in de klankbordgroep vindt u onder deze brief.

Aanvullende redenen waarom ik tegen een nieuwe aanbouw en een volledige golfbaan in "ere" te
herstellen zijn:

In het raadsvoorstel staat onder andere de term 'overwoekeren'. Het is naar mijn mening geen
overwoekeren.

De natuur laat ons zien hoe zij zich herstelt. Waar menselijk ingrijpen zorgt voor kaalgeschoren
grasmatten en dagelijks water moet worden gegeven, herstelt de natuur zichzelf.

Vele planten en bomen ontwikkelen zich er. Per seizoen hoor je vele nieuwe neergestreken vogels,
waaronder de Nachtegaal in vele getale.

leder jaar zie je weer andere bloemen en ook bijvoorbeeld spinnen, die soms ergens anders niet zo
snel zijn en ziet. De natuur is dus niet overwoekerd, maar herstelt zichzelf.

Ook nog een mooi voorbeeld: voor de aanleg van de golfbaan bloeiden er orchideeén. Hopelijk
komen deze ook terug.

Veel mensen maken dankbaar gebruik van dit stukje natuur. Vele wandelaars uit de omstreken
komen naar het Naarderbos om hier te lopen.

Zoals geschreven in de eerste brief hieronder: Partijen hebben onmin over een clubgebouw. Daarom
wil men een nieuw clubgebouw van maar liefst 1900ms3.

Het heeft vele consequenties. Het gebouw komt tegen een natuurgebied te liggen. Boeren moeten
weg uit natuurgebieden of grenzend aan natuurgebieden en de gemeente is in overleg om
toestemming te geven om te gaan bouwen?

Dan heb ik het nog niet over de kap van bomen voor parkeerplekken. Dit betekent meer auto's,
meer verkeersonveilige situaties met overstekende kinderen die door het Naarderbos fietsen om
naar school te gaan. Er is al een grote parkeerplaats, welke niet wordt gebruikt.

De klankbordgroep was een wassen neus. Een lege huls. De voorzitter was de eigenaar van het
bureau welke de nieuwe plannen van het clubhuis heeft ontwikkeld.
We konden niets inbrengen, alles werd afgewimpeld.

Met betrekking tot het strandpaviljoen. Nog meer bouw, nog groter en meer. De mensen van de
Zeemeeuw willen er ook al over meepraten, want die willen het liefst allemaal ook nog huizen langs
het water. Hoe meer is beter toch?

Nou wat mij betreft wordt het een leuk theehuis en kleine uitbater welke er ook al was. Je zou hier
kruiden kunnen gebruiken die groeien in de natuur van het Naarderbos om thee van te schenken.
Zoals het was, was toch oke? We hebben de Zeemeeuw, het multifunctionele centrum, het
porterhouse en nu nog eentje?

En dan staat er geschreven dat het een recreatieterrein is waar iedereen welkom is. Nou.... alleen
golfers zijn welkom, wandelaars en fietsers zijn niet welkom op de terreinen.

Dan heb ik het nog niet eens over zonnepanelen en andere genoemde dingen.
Mijn mening over het clubgebouw vindt u hieronder.



Ik hoop dat dit stukje natuur mag blijven, dat er niet gebouwd gaat worden, dat de pachterin

gesprek gaat met zijn pachter, desnoods met mediator.
Dat de natuur zich verder ontwikkelen mag, desnoods een aantal bomen, zoals notenbomen en

fruitbomen en struiken neerzetten (en dan wel de eerste twee jaar water geven).

Hoogachtend



